‘Wij zijn dan nu allen hier aanwezig, in de tegenwoordigheid
van God, om alles te horen wat u door God bevolen is.”
Handelingen 10:34

Grote God en liefdevolle Vader, wat een enorm verlangen spreekt uit
deze tekst. Verlangen om alles te horen wat U hebt bevolen. Ik bid u
dat dit het verlangen mag zijn dat steeds in mijn hart en leven
brandt. Verlangen om Uw woord te open, te overdenken. Maar niet
alleen dat, om het in acht te nemen. Mijn leven erop in te richten.
Het is een verlangen dat steeds minder in de wereld gevonden lijkt
te worden. Daarom bid ik U, laat dit verlangen naar Uw Woord in
de gemeente en in de wereld groeien. Uw Woord immers is het

medicijn voor de verwonde wereld. In Jezus naam. Amen.



